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Na een hete zomer een foto van Surae uit vroeger dagen. De kaart 
is eigenlijk niet zo spectaculair. Er is weinig meer op te zien dan 
water. Op de kant staat wel iets maar je kunt nauwelijks zien wat het 
is.  
  
De kwaliteit van de druk is matig en het achteraf inkleuren is slecht 
gedaan. Ik denk zelfs dat de kopjes van de zwemmers er gewoon 
ingetekend zijn. 
 
Het onderschrift is een leuke illustratie van het tijdsbeeld. De kaart is 
van voor de oorlog en gemengd zwemmen was toen verboden. 
Daarom ziet U hier in de oude spelling het "Heerenbad". Er is 
natuurlijk ook een kaart van het "Damesbad". Surae is altijd een 
dankbaar onderwerp geweest om prentbriefkaarten van te maken en 
daarom kunt er in deze rubriek nog meer van verwachten.    
  
Groeten Jos van Alphen   


