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GROETEN UIT DORST 

 
Aan de hand van de foto wil ik nog eens met U terugkijken in 
het verleden. Ik zou U graag iets vertellen over het ontstaan 
van de bebouwing aan dit stukje van de Rijksweg. Verder ook 
over de familie van Gool die daar woonde en werkte. Het gaat 
dan om de panden met de huisnummers Rijksweg 106 tot en 
met 114. 
  
Het is interessant om te zien hoe in familie in de loop der jaren 
zich ontwikkelde en een bijdrage leverde aan de groei van ons 
dorp. Ook van andere oude Dorstse families zoals de familie 
Peeters, Boomaars, Schoenmakers, Carton, Verstegen en van 
Alphen zou een dergelijke schets te maken zijn 
 
Het begon allemaal met Adrianus van Gool, die zich in juni 
1830 vanuit Baarle-Nassau in Dorst vestigde. Hij betrok 
vooraan in de Koestraat, nu Baarschotsestraat, een boerderij.  

 
Rijksweg 116, dat door de Gemeente Oosterhout als dienstwoning 
voor de hoofdonderwijzer bij Jan van Gool, bijgenaamd Jan Pak, vlak 
voor zijn neus werd gebouwd. Uiterst recht de zijgevel van het pand 
van Adrianus van Gool. 
 
Hij zag als goed zakenman dat hij beter aan de toen 
splinternieuwe Rijksweg kon zitten dus hij verhuisde naar een 
boerderij die op de plaats stond waar later drie woonhuizen zijn 
gebouwd. 



 
Op bijgaande foto ziet U de kapel die tot 1911 op het huidige 
Kapelerf stond. Uiterst rechts nog een stukje van de boerderij 
waar Adrianus van Gool zijn zakelijke carrière begon.  
 
Adrianus van Gool overleed, 72 jaar oud, op 5 februari 1868. 
Daarna nam zijn zoon Jan de zaken over en toen begon 
eigenlijk pas goed het commerciële succes van de familie van 
Gool. 
 
Met groeten uit Dorst,  
Jos van Alphen. 
 


