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WANDELING door DORST  

We beginnen onze wandeling in de Baarschotsestraat die 
overigens vroeger Koeistraat heette. Deze straat is altijd van 
groot belang geweest voor Dorst. Niet alleen omdat Harry 
Claasen er woont maar ook omdat deze straat in vroeger dagen 
de doorgaande weg van Breda naar Tilburg was. De Rijksweg 
is pas veel later aangelegd. 
  

 
Ook de loop van de straat is interessant want die groeide door 
de eeuwen heen vanuit een voetweg die ontstond op plaatsen 
waar het vooral in de winter niet te vochtig was. Als U vanuit de 
Baarschotsestraat naar het zuiden kijkt is, vooral bij de 
spoorlijn, goed te zien dat het terrein in die richting afloopt. 
Waar de Rijksweg nu ligt was het vroeger moerassig en deze 
weg loopt dan ook gedeeltelijk over een dijk. 
  
De foto is genomen vanaf de spoorlijn in de richting Dorst en de 
kaart dateert uit 1980. Links de boerderij van de Bont. De 
boerderij is na een brand herbouwd maar de twee bomen links 
op de foto staan er nog. In de verte de boerderij van Van Dorst. 
  
De melkbussen van Simon Aarts staan nog op straat. Een 
beeld dat we als gevolg van de melktanks nu ook niet meer 
kennen. Dus ook hier de nodige veranderingen. 
 
Groeten,  
Jos van Alphen.  
 
 
 
 



  
 
  
 


